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COMING TO 
AFRICA

In onze nieuwsbrief van Oktober kunnen 
jullie lezen wat wij de afgelopen periode 
beleefd hebben. Zo zijn de scholen weer 
begonnen en hebben wij helaas 
ongenodigde gasten op de kleine boerderij 
gehad. Verder hebben wij hartverwarmende 
donaties mogen ontvangen! 

Ook kunnen wij jullie vertellen dat wij (het 
bestuur) zelf in December/Januari naar 
Rwanda gaan. Eindelijk kunnen wij het de 
door ons gebouwde Oranjehuis met eigen 
ogen aanschouwen. Het heeft door corona 
even geduurd voor wij de stap konden 
zetten. Gelukkig is het veilig om te gaan 
reizen . Ook kunnen wij persoonlijk onze 
projecten in Rwanda verder vorm gaan 
geven. Wij houden jullie uiteraard op de 
hoogte van onze belevenissen aldaar. Check
regelmatig onze website en social 
mediakanalen.

Verder willen wij onze sponsoren bedanken 
voor hun steun. Dankzij jullie kunnen wij 
een betere toekomst opbouwen voor 
kinderen in Byimana. Elke donatie 
waarderen wij zeer en elke donatie telt!. Wij 
hopen dat wij ook in deze bijzondere tijd op 
u steun kunnen rekenen.
Bedankt ook namens de kinderen!

Veel leesplezier!
A I M E E  K L E I N E
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Wij ontvangen als stichting regelmatig donaties in de vorm van geld of goederen. Hier zijn 
wij natuurlijk erg blij mee. In de afgelopen 2 jaar zijn er veel mensen geweest die 
kinderkleding bij ons hebben ingeleverd. Aanstaande December gaat hiervan het laatste deel 
naar Rwanda.  Van de kleding wat al naar Rwanda gebracht is wordt nog elke dag dankbaar 
gebruik van gemaakt. De kinderen zijn er erg blij mee en dragen het dan ook met trots. 

Sommige donaties springen er in positieve zin uit. Zo ontvingen wij onlangs een tas vol 
handgemaakte knuffels van Jeanet. De knuffels (zie de foto) zijn prachtig en wij kunnen dan 
ook niet wachten tot wij ze zelf aan de kinderen kunnen geven. Jeanet je bent een topper!

MOOIE DONATIES 
ONTVANGEN

Even voorstellen
Hallo, Ik ben Valois en woon in Kigali Rwanda. Ik 
ben vanaf het begin betrokken met het wel en 
wee van de stichting Nwihoreze. Ik hou mij het 
meest bezig met de financiële aspecten van de 
projecten. Kort gezegd beheer ik de gelden die 
in Rwanda binnen komen voor de projecten. Ik 
zorg er voor dat er goederen gekocht kunnen 
worden. Vaak ga ik zelf op zoek naar geschikte 
spullen voor Nkwihoreze.  Het is dankbaar werk, 
en ben blij dat ik mijn steentje aan Nwihoreze 
kan bijdragen. Vooral ook omdat ik zelf ook in 
die situatie heb gezeten als de kinderen die nu 
bij Nkwihoreze komen. Ik hoop dat ik dit werk 
nog lang kan doen voor Nkwihoreze. 02



Op zaterdag 9 juli 2022 hebben 
Francine en juf Clemance gekookt voor 
de kinderen. Afgelopen week is 
Francine naar de markt geweest en 
heeft daar oa rijst, Matoke (soort 
banaan) en drinken gekocht. Zaterdag 
in alle vroegte begonnen de beide 
dames met koken. de kinderen komen 
meestal wel vroeg in de ochtend dus 
het was al op tijd een hele drukte bij 
het Oranjehuis. Francine heeft samen 
met Juf Clemance heerlijk gekookt in 
de keuken van het Oranjehuis.
 
Samen met de kinderen werd er 
gedanst en gezongen Toen het zover 
was om te gaan eten kreeg elk kind een 
eigen bordje. Hiermee konden ze netjes 
in de rij gaan staan om op zijn of haar 
beurt wachten. De kinderen kregen 
rijst, matoke en een beker met drinken. 
Voor kinderen in Nederland zal dit niet 
echt luxe of als een verwennerij in de 
oren klinken, maar voor kinderen in 
Afrika is dat het wel!
Zo krijgen de kinderen in Byimana 
sporadisch rijst en als het ze het krijgen 
is het heerlijk genieten. Je kan het 
beetje vergelijken met patat hier. 
 
Alles is opgegaan en de kinderen zijn 
met een goed gevulde buikje 
huiswaarts gegaan. 
Kortom een mooie dag in het 
Oranjehuis.

Meer weten over onze activiteiten? 
Neem eens een kijkje op: 
www.stichtingnkwihoreze.nl

Een gezellige 
zaterdag in 
het 
Oranjehuis  
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VV Hoogezand toont 
betrokkenheid

E N I G E  T I J D  G E L E D E N  V R O E G E N  
W I J  V I A  S O C I A L  M E D I A  O F  E R  N O G  
M E N S E N  W A R E N  D I E  N O G  E E N  
L E U K  V O E T B A L  S H I R T  I N  D E  K A S T  
H A D D E N  L I G G E N  W E L K E  Z E  W E L  
W I L D E N  D O N E R E N .  
H I E R  Z I J N  E E N  A A N T A L  L E U K E  
R E A C T I E S  O P  G E K O M E N  E N  
I N T U S S E N  H E B B E N  W I J  A L  M O O I E  
S H I R T S  M O G E N  O N T V A N G E N .
W A A R V O O R  D A N K !

S H I R T J E S  
G E V R A A G D

VV Hoogezand laat als club zien dat zij sociaal 
betrokken zijn en begaan zijn met kinderen 
van ons project in Rwanda. Daar zijn wij de 
club dankbaar voor. Als alles goed gaat 
kunnen wij het tenue in december 2022 
persoonlijk uitreiken aan de kinderen. 

VV Hoogezand Bedankt!

Onlangs werden wij verrast door een donatie van 
VV Hoogezand. De bekende voetbalclub uit 
Hoogezand heeft voor een compleet jeugdelftal 
shirtjes en broekjes gedoneerd. Hier zijn wij als 
bestuur en natuurlijk de kinderen heel blij mee. 
Door deze donatie kunnen wij de kinderen in 
team verband laten sporten. Dat is op meerdere 
vlakken leerzaam en gezond! 

Heel misschien zal voor een toekomstige 
supertalentje het eerste voetbalshirtje zijn die hij 
of zij draagt. Maar het belangrijkste is dat de 
kinderen samen veel plezier en lol beleven aan het 
samen sporten en dat is ons voornaamste doel!
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Dievengilde op bezoek 
bij het Oranjehuis

In de nacht van 9 op 10 augustus 2022 werden wij onaangenaam verrast door vernielingen bij het 

Oranjehuis. We kregen bericht van Francine dat criminelen geprobeerd hebben varkens te stelen. 

Hiervoor hebben zij gaten in de muur gemaakt. Ze moeten hier lang mee bezig zijn geweest want 

ze hebben heel stilletjes een aantal gaten weten te maken. 

Francine hoorde de varkens wel lawaai maken maar dat doen zij vaker. Door deze gaten zijn de 

kippen en geiten ontsnapt. De geiten zijn gelukkig weer terug. De kippen helaas niet. De varkens 

waren te groot om via het gat naar buiten te krijgen. Ook elders in de buurt is geprobeerd dieren 

te stelen. Wellicht hadden de dieven honger, maar het is ze niet gelukt. 

Wel zitten wij met schade aan de dierenverblijven. Dit is inmiddels hersteld. De schrik zat er wel

goed in bij Francine en de kinderen. Intussen hebben wij de beveiliging opgeschroefd..
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BACK TO S
CHOOL

Ook in Rwanda is de schoolvakantie ten einde gekomen. De kinderen zijn bijna 2 maanden vrij 

geweest. Begin september gingen de scholen weer open. Het was voor de kinderen even weer 

wennen om weer in de schoolbanken plaats te nemen en goed te luisteren naar de juf. 

De meeste kinderen hebben er weer veel zin in., Sommige kinderen moeten extra hun best doen 

komende schooljaar! Wij zijn er van overtuigd dat iedereen zijn of haar best gaat doen en goede 

cijfers gaat halen. 06



Op zondag 28 augustus 2022 hebben wij 
in het Oranjehuis ter voorbereiding voor 
het nieuwe schooljaar wat broodnodige 
schoolspullen aan de kinderen gegeven. 
Het pakket bestond uit een pak 
schriften en pennen/potloden zodat 
goed hun schoolwerk kunnen maken. 
Voor de meeste ouders/verzorgers van 
deze kinderen is het een hele uitgave 
waarvoor in de meeste gevallen een 
paar dagen voor gewerkt moet worden. 
Aangezien er ook monden gevuld 
moeten worden de nodige 
schoolspullen niet snel gekocht. 
De kinderen kregen niet alleen de 
schoolspullen uitgereikt. Ook stond er 
een melk en wat lekkers klaar voor 
iedereen! Verder werd er gespeeld, 
gezongen en gelachten. Kortom weer 
een mooie zondag in het Oranjehuis. 
Door de inzet van Francine en juf 
Clemance werd het weer een geslaagde 
dag. 
Dankzij donaties kunnen wij de 
kinderen blijven ondersteunen op weg 
naar een mooie toekomst!
ook een steentje bijdragen? Kijk zelf 
verder op onze website.
www.stichtingnkwihoreze.nl 07





 
Kerst lijkt nog ver weg maar voor je het weet 
is het zover!
In het Oranjehuis begint het een traditie te 
worden want ook dit jaar organiseren wij een 
mooi kerstfeest. Voor de derde keer zullen wij 
met kerst een goede en gezonde maaltijd 
bereiden voor kinderen. Verder maken wij er 
een leuke en gezellige dag van in het 
Oranjehuis. Wij zullen het Oranjehuis in
kerstsfeer brengen. Wij hopen nu ook veel 
kinderen te kunnen voorzien van een bord
goed eten en een leuk cadeautje van de 
kerstman. 

Dankzij donaties hebben wij vorig jaar kerst 
2021 voor ruim 75 kinderen mogen koken. Dit 
jaar willen wij voor 100 of meer kinderen 
koken. Niet om stoer te doen met cijfers maar 
gewoon om zoveel mogelijk kinderen te 
kunnen voorzien van een goed bord eten. De 
poorten van het Oranjehuis staat immers open 
voor elk kind dat hulp nodig heeft.
Ook dit jaar willen wij een beroep doen op u. 
door een donatie helpt u de kinderen van 
Byimana aan een leuke dag met goed eten en 
veel plezier!
Wij begrijpen heel goed dat in deze moeilijke 
en onzekere tijd een donatie niet voor
iedereen vanzelfsprekend is om te doen. Elke 
donatie is dan ook zeer welkom en waarderen 
wij zeer!.

Een donatie kan worden gestort worden op 
NL76ABNA0887156827
Ten name van: Stichting Nkwihoreze
Omschrijving Kerstfeest2022

Namens de kinderen van Byimana bedankt
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ORANJEHUIS
Het Oranjehuis is het middelpunt van onze activiteiten. Tevens kan er op kleine schaal 
opvang plaats vinden. Tal van activiteiten vinden in en bij het Oranjehuis plaats. Denk 
hierbij aan kerst, pasen en vakantievieringen. Ook koken wij regelmatig voor de kinderen. 
Bij het Oranjeshuis is tevens de kleine boerderij gevestigd.  Het Oranjehuis kan je vinden 
in Byimana. De de opvallende kleurstelling is het een soort baken voor kinderen uit de 
omgeving. Het huis staat er nu 2 jaar en al veel kinderen weten ons te vinden. 
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ISHURI 
SCHOOL
PROJECT De betekenis van Ishuri is het Kinyarwanda School.

Wij zien naar school gaan als een van de basisvoorzieningen 
voor een kind. Helaas gaat dit niet op voor veel kinderen die 
bij ons in het Oranjehuis komen. Weliswaar is het lagere 
onderwijs grotendeels gratis in Rwanda. Er zijn echter wel 
wat bijkomende kosten. Kosten die ouders of verzorgers van 
kinderen niet op kunnen brengen. Schooluitval op de 
basisschool komt in Rwanda helaas vaak voor. De kinderen 
gaan dan werken om geld te verdienen voor het gezin. Ze 
kunnen dan niet verder leren en dat maakt hun kwetsbaar 
voor uitbuiting en erger. 

Om deze kinderen een kans te geven om een betere 
toekomst op te bouwen ondersteunen wij met dit project 
deze kinderen. Wij geven hun een uniform, schoolmaterialen 
die nodig zijn. Dit geldt zowel voor de basisschool en de 
middelbare school. Als donateur kan je zelf een kind 
sponsoren!

Scholing biedt zicht
op betere toekomst

PROJECTEN
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PROJECTEN

De kleine boerderij bevindt zich bij het Oranjehuis in 
Byimana.

Het project heeft als doel om (jonge) kinderen leren 
omgaan en verzorgen van dieren. Elk kind krijgt een dier
toegewezen die het moet verzorgen. De meeste 
kinderen nemen het dier mee naar huis. Wanneer het 
niet kan blijft het op de kleine boerderij. Wanneer een 
dier jongen krijgt is de afspraak dat het kind een jong
weer doorgeeft aan een ander kind van ons project. De 
rest mag het houden zodat die dieren verkocht kunnen 
worden of worden gebruikt voor bijvoorbeeld de eieren. 
Het doel hiervan is de zelfstandigheid van de kinderen 
te vergroten. Dieren die je op de kleine boerderij kan 
vinden zijn; konijnen, geiten, kippen en varkens. In de 
toekomst komen daar nog koeien bij. Het project is in 
2020 van start gegaan en dankzij sponsoren hebben tot 
2022 ongeveer 120 kinderen een dier gekregen.

De kleine boerderij 
Project

13



MAMAS 
BYIMANA

Het project Mamas Byimana is opgestart voor 
en door de mama’s van Byimana. De thuisbasis 
is het Oranjehuis waar mama s terecht kunnen. 
Samen kunnen zij met Francine een goede maal 
koken. Deze nemen zij dan mee naar huis voor 
de kinderen. Kinderen van voornamelijk arme 
gezinnen krijgen vaak eenzijdig voedsel zoals 
bruine bonen en zoete aardappel.
Hierdoor krijgen jonge kinderen niet de 
grondstoffen binnen die zij nodig zijn om goed 
te kunnen groeien. Dit zien wij terug bij de 
kinderen die bij ons in het Oranjehuis komen. 
Het is de bedoeling dat met dit project de 
vrouwen niet alleen samen een voedzame 
maaltijd gaan koken maar ook met elkaar in 
gesprek gaan en elkaar te helpen bij zaken waar 
de vrouwen tegen aan lopen. Ook ontvangen 
moeders 1 x in de maand goederen zoals rijst, 
pap, suiker en zeep ontvangen. Hiermee 
ondersteunen wij de mamas met de eerste 
basisbehoeften. Ook onderzoeken wij of de 
mamas Byimana samen iets kunnen gaan doen 
waarmee ze geld kunnen verdienen 
(koffieplanten, vlechten) zodat de mamas zich 
zelf kunnen voorzien. 

PROJECTEN
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INFO

www.stichtingnkwihoreze.nl

WEBSITE

info@stichtingnkwihoreze.nl

E-MAIL

NKWIHOREZE

Stichting Nkwhoreze
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             9603HX Hoogezand
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TNV: Stichting Nkwihoreze
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