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Woordje vooraf

Bestuur Stichting Nkwihoreze

Voor je ligt alweer de laatste nieuwsbrief van dit jaar! Wat kan een jaar
snel gaan. De afgelopen jaar was er waarin wij veel konden doen. Dit ga je
allemaal nog lezen in ons jaarverslag wat begin 2025 uitkomt. 
 
Op 25 november 2024 zijn wij gestart met onze kerstactie. Naast een
mooie feestje bouwen willen wij dit jaar ook iets extra’s voor de kinderen
doen. Dit in vorm van een kerstpakketje. Hiervoor kan gedoneerd worden.
Lees in verder in de nieuwsbrief hoe je dat kan doen. Afgelopen tijd
werden wij verrast met een aantal mooie donaties in allerlei vormen. Hier
zijn wij natuurlijk erg blij mee! 
 
Verder kunnen wij melden dat er ver gevorderde plannen zijn voor het
ontwerp van de speeltuin en het maken van de toestellen. Dit wordt
komende tijd verder vorm gegeven. Houd daarom onze socials en website
in de gaten voor de laatste ontwikkelingen. 
 
Veel leesplezier!

Aimee Kleine



Warme hap

Kort nieuws 

Dankzij sponsoren kan het steeds
strucureler

In het nieuw naar het
nieuwe schooljaar

Op zaterdag 5 oktober heeft Francine weer
gekookt voor de kinderen. Ze hebben weer
lekker gegeten en een gezellige dag gehad

met elkaar. Voor ons is het normaal dat wĳ elke
dag een bord eten voor onze neus kunnen
zetten. Dit is helaas voor de kinderen van

Byimana niet het geval.
Dankzĳ sponsoren kunnen wĳ deze kinderen
helpen. Help je ook een handje mee? Kĳk dan

snel op onze website voor meer informatie.

Weer lekker naar school met een nieuw
rugtas en schoenen!
Op naar een nieuwe schooljaar met
veel mooie uitdagingen!
Een betere toekomst begint op school!

Belinda (rechts) woont sinds half
september in het Oranjehuis.
Ze natuurlĳk geen onbekende in het
Oranjehuis maar nu om er definitief te
gaan wonen is toch wel even
spannend!
Maar ze voelt zich al helemaal thuis
Succes met school!!!



Wie goed doet, goed ontmoet
 
Deze oude Nederlandse uitdrukking betekent eigenlijk dat
wie goede dingen doet voor andere mensen soms ook
goede dingen er voor terug krijgt. 
Hoe kom ik nu ineens op dit onderwerp? Dat is heel
simpel. De laatste tijd worden wij verrast door mooie en
hart verwarmende donaties in allerlei vormen. 
Een heel mooi voorbeeld hiervan is dat wij laatst een hele
mooie donatie kregen van iemand die bij haar werkgever
ging stoppen. Het geld wat bedoeld was voor een
afscheidsreceptie werd gedoneerd voor onze stichting.
 
 Niet veel later werden wij verrast door iemand die samen
met haar moeder een hele stapel mutsen heeft gebreid
voor de kinderen van het Oranjehuis in Byimana. Terwijl
weer iemand anders geiten doneert en deze geiten namen
geeft wat voor hem een betekenis heeft. Ook de donaties
die wij nu al binnen krijgen voor onze kerstactie zijn
hartverwarmend te noemen. 
 
Dit doet ons goed!
Enne voor diegene die het aan gaat: 
Je bent goud waard!
 



Kerst lĳkt nog ver weg. Maar toch de dagen
worden weer korter en kouder. De zomer is
ingeruild voor de herfst. Dat betekend ook dat
de kerst niet lang meer op zich laat wachten.
 
In het Oranjehuis zĳn wĳ al met de
voorbereidingen gestart voor onder andere
het kerstfeest. Dit wordt voor ons de vĳfde
keer. Het beloofd weer een mooi feestje te
worden. Niet alleen met kerst maar het hele
jaar door maakt Francine dankzĳ een opleiding
de mooiste creaties!
 

Francine en oma Pelagia zĳn begonnen met het maken
van de kleding voor de kinderen. De maten worden
opgemeten en de modelletjes worden uitgetekend. Dit
jaar mochten de kinderen zelf hun wensen doorgeven.
Wat hierbĳ opvalt is dat veel meisjes nu kiezen voor een
broek in plaats van een jurkje. Nou dat kan! Gelukkig
heeft Francine al de nodige ervaring gekregen met het
maken en naaien van kleding. Dit gaat vast allemaal
goed komen. Wĳ zĳn erg benieuwd naar het
eindresultaat.
 

Made in 

Byimana



Weer naar de
schoolbanken

Begin September was de lange schoolvakantie voorbij!
Voor alle kinderen was het weer tijd om weer plaats te
nemen in de schoolbanken. De meesten begonnen het
nieuwe schooljaar in een andere klas. Veelal een klas

hoger op enkele na die waren blijven zitten. 

Toen de schoolvakanties waren begonnen kwamen de
kinderen trots hun rapport laten zien. De kinderen

hadden over het algemeen goede rapportcijfers. Er
waren zelfs een aantal die bovengemiddeld presteren.

Dat is natuurlijk heel knap en vooral als je nagaat dat een
aantal van deze kinderen uit een hele moeilijke situatie

komen. Dankzij steun van sponsoren kunnen wij kinderen
helpen naar school te gaan. Wij ondersteunen ze met
schoolgeld, materiaal, uniform en andere zaken die bij

school gaan hoort. 

In september hebben wij voor 48 kinderen schoolgeld
betaald en de benodigde leermiddelen uitgedeeld.

Een aantal kinderen zijn doorgestroomd naar de
middelbare school. Zonder onze steun was dat onzeker.

 
Veel succes allemaal!

 



Nieuw thuis
D

Al veel op je bordje gekregen, maar je blĳft
altĳd doorgaan. Nu ben je weer terug op de
plek, dorp en school en mensen die je kent en
vertrouwd. Met een ferme duw druk je de
lichtblauwe deur open, en stapt met een forse
glimlach een nieuwe en met wat hulp van ons
allemaal een betere toekomst tegemoet. 

Dit verhaal staat niet op zich. Met jou hulp
kunnen iwĳ deze kinderen op weg helpen naar
een betere toekomst. 
Kĳk op onze wedsite hoe je kan helpen!

Maak het verschil!

Daar sta je dan voor de lichtblauwe poortdeuren
van het Oranjehuis. Je hebt je hele hebben en
houden meegesjouwd in een net voor jou te zware
rugtas. Met deze rugtas heb je net een lange
busreis van 2,5 uur afgelegd. Helemaal alleen en
dat als 10 jarige meisje. Een meisje wie enkele
weken eerder nog naar de hoofdstad vertrok
omdat er niemand meer thuis was om voor je te
zorgen. Je moeder die plotseling bĳ God werd
geroepen en daarna goedbedoelde initiatieven van
familieleden om je in huis te halen stranden om
verschillende redenen. Ook de grote stad was voor
jou even net te groot. 



Goed gemutst!
In Oktober werden wĳ verrast toen DHL een pakket bĳ ons
kwam afleveren. We hadden zelf niets besteld. Snel maakte

wĳ het pakket open. In de doos zaten een hele stapel
gebreide mutsen en een aantal sjaals. Ook meer dan 30

sportbroekjes voor kinderen in verschillende maten. 
Het pakket was afkomstig van Gwen. Haar moeder heeft de
afgelopen tĳd al deze mooie mutsen gemaakt! Hier zĳn wĳ

heel blĳ mee! Dit zĳn hartverwarmende acties! 
Nu zou je denken dat men geen gebreide muts nodig heeft
in Afrika. Daar vergis je in. Er zĳn ook best koelere periodes
bĳvoorbeeld in de regentĳd. Nou is het wel zo als het daar

18 graden is ze het daar al erg koud vinden…
Ook beschermt de muts je tegen de felle zon De kinderen

gaan dit erg waarderen!

Bedankt Gwen. 



IN ACTIEIN ACTIEIN ACTIE
VOOR MANZIVOOR MANZIVOOR MANZI

Action of

love

           

Op 18 oktober was Francine op bezoek op de school waar juf Clemance werkt. Dit niet zonder reden. Eerder deze
week vertelde juf Clemance over een jongetje bij haar in de klas. Het jochie is 3 jaar oud en heeft Manzi.

Manzi heeft onlangs een operatie onder gaan aan zijn endeldarm. Daar door heeft Manzi zelf geen controle over
zijn endeldarm. Met als gevolg da hij wel eens wat laat lopen. Dat is voor niemand leuk en zeker niet voor een

jochie van 3!
Zijn moeder probeerde Manzi zo goed mogelijk te helpen maar helaas heeft zij daar de middelen niet voor.

Stichting Nkwihoreze bood de helpende hand door de moeder van Manzi pampers, een badje, vaseline te geven
zodat de persoonlijke hygiene voor Manzi sterk verbeterd is. Ook heeft zij papmeel en suiker gekregen.





BYIMANA VANDAAG 

     Gemeenschapszin
Het lijkt op een mooi scrabblewoord en veel
jonge lui weten waarschijnlijk niet precies wat
het woord betekent of er een hele andere
beeld bij hebben. Gemeenschapszin
betekend kort gezegd is het gevoel van
verbondenheid met andere (groep) mensen
of een gemeenschap waar men tot toe
behoort. Een ander woord ervoor is
Solidariteit. 
 
In Nederland is gemeenschapszin oftewel
solidariteit soms ver te zoeken. Mensen zijn
over het algemeen met hun eigen geluk en
gewin bezig dan die van anderen. Er zijn
natuurlijk altijd uitzonderingen natuurlijk. Op
zich logisch en eigenlijk hebben zij daar zelf
geen schuld aan, want de maatschappij is
grotendeels ingespeeld op de individu. Vaak
voel jezelf geen onderdeel van een
gemeenschap, want de Nederlander, of de
Groninger bestaat niet. Dat maakt het
automatisch dat je minder verbonden met
elkaar voelt.
 
Het kan ook anders natuurlijk want personen
met bijvoorbeeld een allochtone achtergrond
voelen zich over het algemeen zich solidair
met personen met dezelfde achtergrond als
de zijnde. Vaak helpen deze mensen van
dezelfde gemeenschapsgroep elkaar. 

 



 
In Rwanda en andere Afrikaanse landen is
er over het algemeen wel sprake van
gemeenschapszin. Dan bedoel ik
voornamelijk de bewoners van het
plateland. Mensen staan klaar voor elkaar
en helpen elkaar waar het nodig is. Dit
zonder achteraf een Tikkie te sturen voor de
eventuele gemaakte kosten. Klinkt je dat
bekend, of toch niet? In gedachten zie ik je
redenen bedenken dat het hier zo gaat en
daar andere wereld is en het daarom daar
zo aan toe gaat. Die vlieger gaat bij mij niet
op. Het gaat erom hoe je als persoon zijnde
bent niet in welk land je geboren bent. 
 
Op de derde zaterdag tussen 08:00 en 11:00
uur van de maand is er in Rwanda de
Umuganda. Kortgezegd: Samenkomen met
als gemeenschappelijk doel om een
resultaat te bereiken. De mensen in dorpen
en steden gaan dan die dag onderhoud
verrichten aan gemeenschappelijk straten
en plaatsen. Maken er schoon, planten
bomen enzovoorts. Ook worden er struiken
gesnoeid welke malariamuggen aantrekken.
Op de langere termijn is het zelfs goed voor
de gezondheid (geen malariamuggen)
 
Umuganda is zelfs bij de wet vastgelegd.
Elke familie moet een persoon sturen van
18 jaar of ouder. Het is dus niet vrijblijvend.
De invoering heeft er tot toe geleid dat
Rwanda een van de schoonste landen in
Afrika is. Het is weliswaar door de overheid
ingevoerd en verplicht gesteld. Maar maakt
wel dat de mensen extra betrokken raken
bij hun dorp of stad en bewoners. Ook
organiseren dorpsbewoners zelf
bijeenkomsten. 
 
Persoonlijk dat ik dat het ook wel iets kan
zijn voor Nederland maar heb er een hard
hoofd in. Zie de social media al volstromen
met zure reacties en de demonstraties
gepland worden. Nee daar hebben wij in
Nederland geen tijd voor…..
 
 



ERSTFEESTK
Nog even en het is weer kerst! Ook dit jaar gaan wij
weer een kerstviering houden in het Oranjehuis. Dit
jaar voor de vijfde keer! Sinds het begin van
Nkwihoreze hebben wij elk jaar met uitzondering
van een jaar in verband met de Coronamaatregelen
die er toen waren kunnen vieren.
Met kerst vieren wij de geboorte van Jezus. Maar
ook kijken wij met elkaar terug op het afgelopen
jaar. Een jaar waarin wij weer heel wat kinderen
konden helpen met voeding, kleding en scholing.
Wat is dan mooier om deze dag samen met deze
kinderen kerst te vieren.
Wij zien dat dankzij de steun die wij vanuit
Nkwihoreze bieden leidt tot betere resultaten op
school. Wij dan ook blij om te zien dat ‘ onze ’ het
goed doen
!
 
In 2019 hebben wij voor het eerst een kerstfeest
gehouden. Dit was op de oude locatie waarbij de
kinderen opeen gepakt en het zichzelf gezellig
maakten. Ondanks de lastige situatie is het Francine
en andere gelukt een mooie maaltijd voor ongeveer
40 kinderen te bereiden.

Wardiere Inc.

Het jaar erop werd overgeslagen vanwege de
Coronapandemie. Het jaar erop werd het
Kerstfeest voor het eerst gehouden in het nieuwe
gebouwde Oranjehuis.
 
In de edities die erna kwamen groeide het
kerstfeest uit tot een terugkerend feest in het
Oranjehuis. De aantal kinderen die deelnemen is
gegroeid tot 150-160 kinderen. Kortom een mooi
feest die wij samen vieren met de kinderen om wie
het gaat!
Lekker eten, dansen en spelen!

Steeds meer kinderen weten het Oranjehuis te
vinden! Mede door grote inzet van onze mensen te
plaatse is het elke keer weer een succes
geworden!
Het vergt wel wat organisatietalent om voor een
grote groep kinderen te kunnen koken met de
middelen die wij voorhanden hebben.. Voor de
duidelijk wij bschikken niet over een moderne
keuken van een of andere keukenboer. Wij koken
nog ouderwets op houtskool. Ook in 2024 maken
wij er weer een mooi feestje van. 





www.stichtingnkwihoreze.nl



The
PIC

         

Een foto zegt soms meer dan duizend woorden. Ook deze foto verdient een plek op
deze pagina. 

De foto is ergens tijdens het ontbijt in september genomen. De foto laat tevreden
kinderen zien. Ze zijn blij met wat zij krijgen. Deze kinderen kennen elkaar nu goed en

helpen elkaar waar nodig is!
Echte toppers!
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